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Gián điệp Nga qua mặt gián điệp Mỹ.
  Clayton Lonetree

Hồi đầu những năm 80 thế kỷ trước, Mỹ bắt đầu lên kế hoạch xây dựng tòa đại sứ mới của mình
tại Moskva. Với một sự tự tin đặc biệt, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thậm chí đã
tuyên bố, tòa nhà đại diện ngoại giao mới tại Moskva là "không thể tiếp cận" trước bất kỳ một nỗ
lực nào của KGB.

Tuy nhiên, các nhân viên phản gián Xôviết cuối cùng vẫn vượt qua được những rào chắn tưởng
chừng như không có kẽ hở này nhờ việc tuyển mộ thành công  Clayton Lonetree, một lính thủy
đánh bộ có nhiệm vụ canh gác tòa đại sứ.

Những kế hoạch xâm nhập Đại sứ quán

Một ngày tháng 6/1982, tại một căn phòng trên tầng 7 tòa nhà trụ sở KGB tại Lubianka diễn ra
một cuộc họp quan trọng bàn về khả năng tiếp tục theo dõi các bộ phận của CIA và DIA (Cơ
quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ) tại đại sứ quán. Biện pháp đầu tiên vẫn dựa theo sơ đồ tin
cậy cũ: đó là tìm kiếm những đối tác tại công ty nước ngoài có khả năng thắng thầu trong việc
cung cấp vật liệu xây dựng cho đại sứ quán mới của Mỹ. Lần này gói thầu được phía Mỹ giao
phó cho một công ty của Phần Lan.

Trong việc này, bộ phận tác chiến kỹ thuật của KGB chỉ việc nghiên cứu cài cắm những
phương tiện kỹ thuật "đang ngủ" (ý nói là chưa cho phép hoạt động vì nguy cơ bị phát hiện cao)
trong các cơ cấu vật liệu xây dựng. Nhiệm vụ quan trọng nhất sau đó là phải "đánh thức" được
những thiết bị này sau khi các thủ tục kiểm tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan
Tình báo quốc gia (NSA) hoàn tất. Cụ thể là sau khi tòa nhà đại sứ quán đi vào vận hành phải
thử nghiệm được mức độ nghe trộm của phương tiện kỹ thuật đã được lắp đặt – một việc mà các
nhân viên tình báo Xôviết gần như không có dịp tiếp cận và thực hiện.

Giải pháp cho khả năng này được chính những người Mỹ "gợi ý". Theo như truyền thống, họ
thường gửi một nhóm lính thủy đánh bộ tới Moskva để làm nhiệm vụ bảo vệ đại sứ quán. Những
đơn vị được xếp vào loại tinh nhuệ này từ lâu vẫn được tín nhiệm là lực lượng bảo vệ hữu hiệu
và có khả năng nhất cho các cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ trên toàn thế giới. Các lính
thủy đánh bộ Mỹ đã xuất hiện tại Moskva ngay từ những năm 60 của thế kỷ trước với nhiệm kỳ
2 năm một lần đối với những người chưa vướng bận gia đình.

Ngoài thời gian trực gác, những tay lính trẻ này thường giết thời gian bằng cách la cà khắp nơi
tại Moskva. Theo quy định, họ bị cấm quan hệ với bất cứ một công dân Xôviết nào. Kẻ vi
phạm sẽ bị trừng phạt khá nặng: bị triệu hồi ngay về nước, buộc tội hoạt động gián điệp cho
Liên Xô, với án phạt có thể lên tới 25 năm tù v.v... Tuy nhiên, những điều đó không thể ngăn
cản tình báo Xôviết tiếp cận những đối tượng đầy triển vọng này.

Đưa vào tầm ngắm

Đối tượng đầu tiên được KGB đưa vào tầm ngắm chính là viên trung sĩ lính thủy đánh bộ 22 tuổi
Clayton Lonetree. Nhân vật này được chọn nhờ một vài lý do. Thứ nhất, Lonetree là một người

 1 / 2



Clayton Lonetree - Điệp viên KGB xâm nhập đại sứ quán Mỹ 

T&#225;c Gi&#7843;:  Bai An Tran
Th&#7913; Hai, 29 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2008 23:31

gốc da đỏ thuộc bộ lạc Winnebago, nên được đánh giá là không quá yêu nước Mỹ (nhiều thổ
dân coi là chính quyền đã dồn ép và lấn chiếm đất đai của người da đỏ). Thứ hai, vị trí canh
gác của Lonetree là ở ngay lối vào khu vực cấm của đại sứ quán. Nhờ đó, anh ta có thể nhận
diện rõ tất cả những nhà ngoại giao thường ghé thăm khu vực dành riêng cho CIA. Chiến dịch
tuyển mộ Lonetree được chia thành vài giai đoạn. Nằm không xa nơi đứng gác của viên lính
thủy đánh bộ này là nơi làm việc của một nữ nhân viên bản địa dễ thương – cô gái trẻ Violetta
Seina người Ukraina làm phiên dịch viên cho một phái đoàn ngoại giao Mỹ.  Violetta có nhiệm
vụ đón tiếp các vị khách viếng thăm tòa đại sứ Mỹ, nên đối với các lính thủy đánh bộ đứng gác
tại đây, cô được coi là "người nhà".

Có lần, khi đang dạo chơi khắp Moskva, Lonetree "tình cờ" gặp Violetta trên tàu điện ngầm. Hai
người chỉ gật đầu chào nhau như những người quen cũ trước khi ai đi đường nấy. Cuộc gặp thứ
hai sau đó khoảng một tháng cũng đầy vẻ tình cờ như vậy. Nhưng Lonetree lần này đã tỏ ra
mạnh dạn hơn khi quyết định bắt chuyện và mời cô gái cùng đi uống trà. Từ thời điểm này,
Violetta Seina với vẻ quyến rũ bên ngoài của mình đã chẳng gặp mấy khó khăn trong việc đưa
chàng lính thủy đánh bộ Mỹ vào bẫy tình đã giăng sẵn.

Trong giai đoạn tiếp theo, Violetta giới thiệu Lonetree với một người cậu có tên Sasha, thực chất
là một nhân viên KGB. Đầu tiên, anh ta đã giúp cho "ông cậu" xác định và kiểm tra được
phương tiện kỹ thuật được bí mật gắn trong tòa nhà mới của Đại sứ quán Mỹ vẫn đang hoạt
động rất hoàn hảo. Ngoài ra, Lonetree còn cung cấp cho Sasha một loạt những tài liệu mật
khác, trong đó có danh sách các nhân viên CIA tại Moskva đang hoạt động dưới vỏ bọc ngoại
giao. Theo quy luật xoay vòng, Lonetree được chuyển tới Vienna hai năm sau. Trước khi rời khỏi
Liên Xô, anh lính thủy đánh bộ có xuất thân là người da đỏ này còn trao cho nhân viên KGB một
tờ giấy, trong đó viết: "Tôi là người bạn của Liên Xô và sẽ luôn là một người bạn của Liên Xô".

Được giải cứu nhờ công luận 

Điệp vụ liên quan tới Lonetree có lẽ vẫn nằm trong vòng bí mật, nếu như Moskva không quyết
định khôi phục lại liên lạc với anh ta tại Áo. "Cậu Sasha"  lại xuất hiện tại đây và nhanh chóng
bị rơi vào tầm ngắm của các nhân viên CIA. Tuy nhiên,Trung sĩ  Lonetree chỉ thực sự bị lộ
sau một lần kiểm tra trên máy phát hiện nói dối và đã thừa nhận tất cả. Anh ta  ngay lập tức bị
bắt giữ và nhận bản án 25 năm tù. Sau những tiết lộ của Lonetree, Phòng mật mã của CIA tại
Đại sứ quán ở Moskva nhanh chóng bị dỡ bỏ và xếp vào tổng cộng 120 container khác nhau
để đưa về Mỹ. Tại đó, người ta mới phát hiện ra rằng, KGB không chỉ thâm nhập được vào khối
hệ thống các chương trình liên lạc, mà còn biến nó trở thành một cơ cấu nghe trộm khổng lồ.

Cuối năm 1994, một phái đoàn truyền hình Mỹ tới thăm Moskva và tìm hiểu số phận của
Lonetree qua việc thẩm vấn một số cựu quan chức của KGB. Giới truyền thông Mỹ sau đó đã
được đưa ra một loạt những biện pháp đấu tranh đòi công bằng cho hành động của chàng cựu
lính thủy đánh bộ chỉ đơn thuần xuất phát từ hệ tư tưởng. Lonetre đã được trả tự do trước thời
hạn vào ngày 29/2/1996 khi mới bước sang tuổi 34.
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