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Người Việt Nam ở khắp nơi dù trong nước hay nước ngoài cũng đều đang bận rộn chuẩn bị đón
Tết dù cho không khí Tết ở các vùng có khác nhau.

      

  

 
Gánh hàng rong bên cạnh poster mừng Xuân 2011 ở Hà Nội ôm 25/1/2011/ AFp photo

  

Nhân dịp này, tạp chí phụ nữ trò chuyện với một số chị em phụ nữ ở các châu lục khác nhau
về những suy nghĩ của họ nhân dịp Tết về.

  

Thiếu không khí Tết

  

Tết là dịp để các bà nội trợ trổ tài bếp núc, là dịp để các gia đình Việt Nam quây quần bên
mâm cỗ Tết. Mâm cỗ Tết và những hoạt động Tết với sự đóng góp không nhỏ của các chị em
phụ nữ đang giúp duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt ở các phương trời xa.

  

Chị Lan, một phụ nữ Việt tại Calgary, Canada cho biết chị sống cùng với gia đình người cô.
Trong nhà chỉ có 3 người lớn nhưng mỗi dịp Tết về, vào ngày 30 Tết con cái trong nhà lại quây
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quần về quanh mâm cơm tất niên. Năm nào chị cũng cố gắng nấu các món ăn truyền thống
Việt để lũ trẻ trong nhà được ăn đồ ăn Việt, để có thể hiểu thêm về văn hóa Việt.

  

Tuy nhiên, vì phần lớn dâu rể trong nhà là người nước ngoài, bọn trẻ cũng sinh ra và lớn lên ở
nước ngoài nên không phải món ăn Tết nào cũng được đón nhận như nhau. Chị nói:

  

"Chỉ có tối 30 thì cúng giao thừa. Còn mùng 1 thì không làm cơm như ở nhà mình mà chỉ thắp
hương, đồ từ giao thừa thì lại ăn. Thế là hết Tết. Các nhà mời ai đến thì đến. Còn con của cô
chị thì bọn con chỉ thích ăn nem thôi, còn chồng chúng nó toàn tây mà tây cũng chỉ biết ăn
nem thôi chứ còn măng miến đâu có biết ăn."

  

Chị Lan nói chị cũng làm nem, nấu xôi nấu chè, nấu nồi canh măng thế nhưng ở bên này chị
không thể nấu măng với móng giò như ở Việt Nam vì người bên này sợ cholesterol. Nồi măng
Tết mà chị nấu vì vậy cũng không có vị béo ngậy như thường thấy ở quê nhà.

  

Tết Tân Mão năm nay chắc chị sẽ nấu bớt đồ ăn đi, rút kinh nghiệm mọi năm phải đổ thức ăn
đi vì chả có ai ăn mấy.
Sang Calgary định cư đã được hai năm, chị Lan thấy cái Tết ở quê người khác xa so với Việt
Nam. Chị nói:

  

"Tết ở đây chỉ là Tết của người Hoa và người Việt thôi. Ở đây người ta ăn Tết tây là chính còn
Tết người Việt thì chỉ có người Việt mình tụ vào ăn với nhau, tất nhiên là không vui rồi. Mình
chỉ có đi vào chợ Việt Nam hoặc Trung quốc thì mình mới thấy không khí Tết vì nó cũng có hoa
có quất, rồi bánh chưng, còn ra khỏi chợ về đến nhà coi như bình thường."

  

Năm nay chị Lan cho biết chị cũng sẽ đón giao thừa giống như hai cái Tết trước. Vì cả chồng
con và chị em vẫn còn ở trong nước nên cứ mỗi dịp giao thừa ở Việt Nam chị lại lên mạng nói
chuyện với mọi người cho nguôi ngoai nỗi nhớ:

  

  "Nói chung khi giao thừa ở Việt Nam thì chị cũng lên internet, ở nhà mọi người cũng lên
internet. Nói chung cũng bình thường, hai bên cũng nhìn thấy nhau. Ở nhà chúng nó đi xem bắn
pháo hoa về thì chúng nó lên mạng, bên này mình online. Nói chung là cũng không buồn lắm."

 2 / 5



Phụ nữ Việt khắp nơi cùng đón Tết

T&#225;c Gi&#7843;:  Việt Hà, phóng viên RFA 
Th&#7913; T&#432;, 02 Th&#225;ng 2 N&#259;m 2011 13:58

  

  

 Đường hoa Nguyễn Huệ. Hình do nguoisaigon tặng RFA

  

Tại vùng Calgary, cộng đồng người Việt cũng thường tổ chức tiệc tất niên hàng năm. Mỗi người
vào ăn thường đóng 40 đô la Canada. Chị Lan nói vào tiệc thì cũng vui, nhưng chưa năm nào
chị có thể tham gia vì còn bận đi làm. Chị cũng không có ý định dự tiệc năm nay.

  

"Tết thì người Việt tụ lại với nhau. Hội người Việt họ tổ chức với nhau, họ bán vé. Ở đấy có bánh
chưng, họ cũng mở tiệc nhưng mà 40 đô la một vé. Chắc hôm đấy chị phải đi làm chứ không
mua. Chưa năm nào chị đi. Chị phải đi làm vì Tết của mình chứ có phải Tết của người ta đâu.
Với lại không có người thay chân của mình nên nghỉ thì cũng ngại nên cũng đi làm."

  

Còn tại Virgnia, Hoa Kỳ, chị Hồng một phụ nữ đã định cư tại đây hơn 20 năm thì cho biết, chị
vẫn chuẩn bị các món ăn ngày Tết như mọi gia đình Việt Nam khác để hai con chị biết thế nào
là Tết. Nhưng chị không làm Tết to như ngày lễ Noel của Mỹ.

  

 Chị nói vào dịp lễ Noel, chị nấu đồ ăn Việt như lẩu, chả giò chả khác gì Tết cả. Thêm vào đó,
Tết thì mọi người vẫn đi làm, còn ngày lễ Noel thì ai cũng được nghỉ.
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Chị Hồng nói "Ở đây Tết Việt Nam mình vẫn đi làm, còn của Mỹ thì Thanksgiving và Christmas
thì được nghỉ hai ngày đó thì mình cũng tưởng tượng như Tết vậy. Chị ăn Christmas to hơn, tại
vì mình được ăn những món Việt Nam."

  

Chị nói những đứa con chị vốn sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên cũng thích ngày lễ Noel hơn ngày
Tết.

  

Trong suốt hơn 20 năm tại Mỹ, chị và gia đình cũng chưa bao giờ về quê nhà ăn Tết vì lý do ai
cũng bận đi học, đi làm: "Chị chưa về Tết lần nào hết. Gia đình bên đây hết rồi với lại con cái đi
học, nếu về mùa Tết thì con cái không đi học được."

  

Nỗi nhớ nhà

  

Đó là ở Bắc Mỹ, còn tại châu Âu, nơi cộng đồng người Việt cũng khá đông, chị em phụ nữ nơi
đây suy nghĩ ra sao mỗi độ Tết về? Chị Mạc Thị Hồng, sinh sống ở Vacsava, Ba Lan gần 20
năm nay nhớ lại cái Tết đầu tiên mà chị xa nhà như sau:

  

 "Cái Tết năm đầu tiên tôi ở chung với mấy người bạn, tôi là người khóc nức nở, mấy người bạn
phải xúm xít vào dỗ. Một cô bạn dỗ không được cũng khóc theo, vì lúc bấy giờ tôi mới xa nhà
khoảng 2 3 tháng thôi, vì tôi đi trước Tết mà.
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   Dâng lễ cúng chùa ngày Tết. AFP photo  Cảm giác lúc đó là rất nhớ nhà, mà người Việt hồi đó ở bên này ít lắm, chỉ vài trăm người nênchưa hình thành cộng đồng nên đồ ăn mình chưa mua được, nên phải nói là chưa có một chúthương vị gì của Tết cả, lúc bấy giờ mình chưa có mua được bánh chưng, thậm chí một chainước mắm hay một đồ ăn gì của Việt Nam cả.  Lúc đó mình thiếu vắng hương vị Tết cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, rất lớn. Tôi rất nhớ giađình. Tết đầu tiên theo tôi nhớ là tôi đã khóc còn lần sau thì một phần là mình cũng quen, mộtphần nữa có thể là lâu thì nỗi nhớ cũng vơi bớt đi."  Những năm sau đó, nỗi nhớ nhà, nhớ không khí Tết của chị cũng dần vơi bớt một phần do thíchnghi với môi trường mới, một phần do cộng đồng người Việt tại đây cũng đông hơn. Chị nói cáiTết bây giờ ở Ba Lan đã khác lắm rồi. Chị nói:  "Nó rất khác. Cái khác thứ nhất là nó hình thành cộng đồng người Việt. Như tôi đã nói là tôisang đây năm 1991 thì lúc bấy giờ theo tôi nghĩ hình như cũng có báo chí ghi lại thì chỉ có 400hay 500 người Việt và sống rải rác khắp Ba Lan.  Còn bây giờ thì đã hình thành cộng đồng người Việt lớn mạnh khoảng vài chục nghìn người vàcó thể nói họ bê nguyên cả Việt Nam sang bên này, trong nước có cái gì thì bên này cũng cócái đó, không thiếu cái gì cả. Có những thứ mà họ không bê được từ Việt Nam sang thì họ tựsản xuất bên này."  Duy trì văn hóa Việt  Tết năm nào chị Hồng cũng nấu các món ăn Việt. Nhưng cũng giống như rất nhiều gia đìnhViệt tại nước ngòai khác, con cái chị do sinh ra và lớn lên ở Ba Lan nên cũng không thích đồ ănViệt lắm mặc dù bữa tiệc giao thừa được chị Hồng làm rất chu đáo và co thể coi là thịnh soạnnhất trong năm:    "Thông thường gia đình tôi thường tổ chức Tết theo cách thế này: Vào buổi tối giao thừa, tôinấu một bữa ăn cũng tương đối đầy đủ hương vị Tết như ở Việt Nam, món ăn nó cũng giốngnhư ở Việt Nam. Ví dụ tôi mua giò chả, bánh chưng, tôi cũng nấu miến, xào bóng, nấu thịtđông, cũng tương đối đầy đủ, thậm chí tôi mua cả dưa hành nữa.  

   Người dân thưởng ngoạn đường hoa Nguyễn Huệ. Hình do nguoisaigon tặng RFA  Nhưng thường chỉ có bữa đó là thịnh soạn nhất thôi, bên này nói thực là các con tôi không hàohứng lắm với các món ăn Việt Nam. Mình nấu trước là để thắp hương, sau nữa là để ăn nhữngmón hàng ngày mình không có điều kiện thời gian nấu nướng. Mình thể hiện những cái đó trongdịp Tết thì ít nhiều nó cũng mang lại không khí gia đình. Thông thường thì chúng tôi cũng mờithêm khách khứa trong những ngày Tết."  Để trang trí nhà ngày Tết, chị Hồng cũng có cành đào cắm trong lọ giống như ở Việt Nam vậy.Nhưng cành đào của chị rất đặc biệt, không phải đào thật từ Việt Nam vì đào thật thì rất đắt.Chị giải thích:  "Hoa đào thật thì cũng có nhưng rất đắt. Ví dụ nhà tôi thì tôi có cách tự làm cành hoa đào củamình. Bên này có những hoa táo dại màu hồng hồng, gần nhà tôi tôi đã ngắm sẵn có một cànhrất đẹp, nó giống hoa đào và nó rất to, cứ mỗi năm tôi cắt một cành.  Khoảng 3 tuần trước Tết tôi về tôi cắm nó vào lọ hoa, bình nước, khoảng đến Tết là nó nở ra, thìnó trông cũng 70 đến 80% giống hoa đào Việt Nam và tôi cũng phổ biến cách cắt đó cho mộtsố người bạn của mình và họ cũng làm theo như vậy."  “Vào buổi tối giao thừa, tôi nấu một bữa ăn cũng tương đối đầy đủ hương vị Tết như ở ViệtNam, món ăn nó cũng giống như ở Việt Nam /  Chị Hồng ở Ba Lan  Chị Lan, chị Hồng ở Bắc Mỹ, chị Mạc Thị Hồng ở Ba Lan. Mỗi người một hoàn cảnh khácnhau nhưng mong ước trong dịp đầu năm mới đều có điểm chung là bản thân và gia đình aicũng mạnh khỏe. Chị Mạc Thị Hồng nói mong ước của mình nhân dịp năm mới thế này:  "Mong ước của tôi Tết nào cũng vậy, bao giờ cũng là sức khỏe cho con cái, bản thân và nhữngngười thân của mình."  Còn chị Lan thì còn có thêm một mong ước nữa đó là sớm được đòan tụ với gia đình. Chị nói:  "Mong muốn là nhanh nhanh mang được chồng con sang thôi chứ không có hết hợp đồng mà ởkiểu này mãi cũng chán."  Những người phụ nữ Việt Nam với những điều ước giản dị trong dịp Tết về. Họ không mơ ướcnhiều cho bản thân mà lúc nào cũng lo lắng cho gia đình và người thân. Nếu không có họ, chắcnhững cái Tết xa xứ của người Việt mình sẽ khó có thể được duy trì như ngày hôm nay.    
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